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Het jaaroverzicht van 2021

We zijn het jaar 2021 begonnen met 33 leden en sloten het jaar met 35 leden af.

Door de coronapandemie zijn de ledenvergaderingen niet doorgegaan. Het bestuur kwam
slechts 1 keer bijeen op 23 juli en de vergaderingen met de andere Deurnese gildebesturen zijn
allen uitgesteld. Het gehele jaar zoals ook in 2020 stond in het teken van wat kan en wat niet
kan.

In 2020 is vanwege de coronapandemie en het niet kunnen uitdragen besloten, dat het koning
schieten met 1 jaar is uitgesteld. Het eerstvolgende schieten zal zijn in het jaar 2023.

In Memoriam gildezuster Nel Klomp-Martens

Zondag 31 januari rond de middag is gildezuster Nel Klomp op 88 jarige
leeftijd overleden.

Toen haar man Martien in 2018 overleed, heeft Nel het lidmaatschap
van gildebroeder Martien doorgezet. Nel was een graag geziene gast bij
het gilde al voor het trouwen met Martien zo’n 65 jaar geleden.

Toen zij Martien leerde kennen was hij vendelier bij het Vlierdens gilde.
En wat hadden zij samen plezier als er weer de jaarlijkse gildefeesten
waren. Martien met broer Jan, de gebroeders Thijssen, Jack van Horne
en Jan van Lierop vormen een van de beste vendelgroepen van die tijd. B NS SIS
Nel genoot hiervan. Steeds bleef haar uitspraak; “Wa waar dé toen el
skon”.

Nel trouwde met Martien en zij kregen kinderen. Het gilde raakte op de achtergrond. Toch zijn
zij voor de Vlierdense gemeenschap niet onbetuigd gebleven. Velen hebben van hun diensten
gebruik mogen maken. Met haar gulle lach en opgewektheid stond zij voor iedereen Klaar.

In 1997 werd Martien weer lid en wat was Nel blij om weer bij de Schut te horen.

Toen Martien was overleden, wat was zij ontzettend trots, dat zij zijn lidmaatschap mocht
doorzetten. Vele keren heeft Nel met trots de sjerp gedragen. Nu hoorde zij er zeker bij; als
volwaardig gildezuster bij de schut. Niet dat zij altijd maar aan de zijlijn stond, nee het gilde
staat voor iedereen open al ben geen officieel lid, ongeacht ras of stand.

Afscheid met gildeneer heeft zij altijd mooi gevonden. Haar uitspraak: “De begrafenis van
Martien mi de schut, Wa waar de¢ skon”.

Dit hadden we met plezier ook voor Nel willen doen, maar door alle Corona beperkingen
hebben we het sober moeten houden en in gedachten afscheid genomen.

Met haar gulle lach en opgewektheid stond zij voor iedereen klaar en zo blijft zij in onze harten
en met haar woorden zeggende: “Wa was ut skon”.
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Zondag 7 november Willibrordzondag

Na 2 jaar konden we eindelijk weer eens onze patroonsdag vieren. Zoals gebruikelijk sloten we
de twee gildejaren af met een dienst ter nagedachtenis van de afgelopen jaar overleden
gildezuster en een koffietafel in het gildehuis. Pastoor Janssen ging voor in de dienst, die begon
met het ontsteken van twee kaarsen door de koning. Een ter nagedachtenis aan gildezuster Nel
Klomp (januari 2021 overleden) en een ter nagedachtenis aan alle overleden leden van het gilde.
Na de dienst was de gebruikelijke koffietafel in het gildehuis.

Pedro Fransen tot erelid van het gilde benoemd.

Na de koffietafel op Willibrordzondag is
gildebroeder, kapitein Pedro Fransen gehuldigd
vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap van het gilde. Hij
werd allereerst door kringvoorzitter Henk de Hair
onderscheiden met de medaille 60 jaar gildebroeder
van Kring Peelland.

Aansluitend hierop werd hij tevens benoemd tot
erelid van het gilde. Koning Johan van Cuijk spelde
hem het kleinood van Erelid op.

|

Pedro is 60 geliniformeerd en actief lid van het gilde.
Op 16 jarige leeftijd werd hij door Willem
Meulendijks voorgedragen om als vendelier toe te
treden. Dit heeft hij 15 jaar actief gedaan totdat zijn
gestel het niet meer toeliet. In het begin kreeg hij les
van Toon Engelen in de manege van Hub van
Doorne, die de Deurnese gilden een warm hart
toedroeg. Op de fiets naar Deurne met daarna
vastgebonden de vendelstok.

In 1963 werd hij penningmeester en lid van het bestuur tot 1977. Hij bewaarde de kas in een
missiebusje van de Zusters van Aarle-Rixtel, wat bij een opruiming in 1990 weer tevoorschijn
kwam. In 1980 nam hij de taak van kapitein (commandant) op zich en dit doet hij nog steeds
zij het nu met de beperking van te voet gaan, maar op de cruciale momenten geeft hij steeds
correct de commando’s, al 41 jaar lang. Uitoefende deze functie is hij in 1983 weer toegetreden
tot het bestuur en is hij bestuurslid gebleven tot 2008. Uiteindelijk in totaal 29 jaar.

Hij nam weliswaar afstand van het bestuur, maar bleef tot heden verbonden door zijn functie
van kapitein en al 38 jaar als vertegenwoordiger van het gilde bij het bestuurlijk overleg van de
vier Deurnese gilden.

In 1986 kocht het gilde een flambert voor eigen gebruik. Pedro werd aangesteld als beheerder
van het wapen. Om de functie een gildenaam te geven werd hij benoemd tot doelmeester en
wapenmeester van het gilde. De taak van doelmeester is toe te zien op de veiligheid bij het
schieten en het vrijgeven van de te schieten doelen. De doelmeester kan zich doen ondersteunen
door doelgezellen, die deeltaken voor hun rekening nemen.
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De functie van doelmeester heeft hij 31 jaar uitgeoefend, maar is hieraan nog verbonden als
doelgezel.

Door zijn jarenlange inzet voor het gilde is het meer dan terecht, dat hij benoemd is tot
erebroeder van het Vlierdens gilde.

Vlakboog en Wip schieten

* In juni was het weer beperkt mogelijk om buiten vlakboog en op wip te kunnen schieten.
— ledereen kon zodoende in de zomermaanden toch nog wat
contact met elkaar hebben zij het op gepaste afstand.

* In “Den Doel” vlakboogschieten op zondagmorgen van 10:30
tot 12:00 uur. Door medewerking van handboogvereniging
Rozenjacht kan indoor geschoten worden. Gemiddeld zijn er 6
schutters aanwezig. Het is een mooie activiteit voor de
wintermaanden. Dan konden we wel weer schieten en dan werd
het weer stilgelegd door de coronamaatregelen.

Activiteiten van Kring Peelland

Doordat er geen gildedagen waren in 2022 besloot het bestuur van de Kring om alternatieve
wedstrijden te houden. In september kon het federatietoernooi doorgaan vinden in Lieshout,
zodat de vendeliers, tamboers, bazuinblazers en standaardruiters toch een wedstrijd hadden.

Voor Koningen en Keizers van Kring Peelland konden op 18 juli op het schietterrein van Sint
Jorisgilde Someren kampen om de Kringkoning en Kringkeizer van 2022. Onze Koning Johan
van Cuijk nam hieraan deel, maar had niet het geluk.

Op zondag 29 augustus werden twee schietwedstrijden gehouden op het gilde terrein van het
Onze Lieve Vrouwe gilde in Aarle-Rixtel.

De eerste wedstrijd ging met het geweer op de puist om de Bejaardenkoning van Kring
Peelland. Alle gildeleden van 60 jaar en ouder mogen hieraan deelnemen. Thea en Peter van
Otterdijk namen deel. Ook zij hadden geen geluk.

De tweede wedstrijd was met de Kruisboog op wip. Hieraan namen 3 gildeleden deel; Marc
van Breemen, Thea en Peter van Otterdijk. Zij vielen ook hier niet in de prijzen.

Het waren mooie alternatieve wedstrijden om de gildedagen te compenseren.

Nieuwe Leden

In 2021 hebben drie nieuwe leden mogen verwelkomen.

Mark Slaats en Jennifer van Gurp buren van Peter en Thea van Otterdijk

Theo Fransen een telg uit gildefamilie Fransen. Theo is in de jaren 1975 tot 1982 tamboer-
vendelier geweest van het gilde.

Aldus opgetekend januari 2022.
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